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Voorwoord 
 
Voor u ligt het nieuwe Toerustings-en activiteitenprogramma 2025 
2026 met weer een grote variëteit aan onderwerpen. 
 
Komend seizoen willen we ons laten verrassen: door het werk van 
Gods Geest en door elkaar. Het is het jaarthema van de Protestantse 
Kerk: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 
Een verrassing kan soms wat spannend zijn, maar meestal is het… 
verrassend! Dingen gaan anders dan gedacht, maar dat brengt vaak 
ook weer wat ander moois met zich mee. Iemand vertelt een 
verhaal wat je nooit achter diegene had gezocht en opeens begin je 
met andere ogen naar hem of haar te kijken. Of een oud verhaal 
geeft je toch nog weer een verrassend nieuw inzicht. 
 
We hopen een programma aan te bieden dat aansluit op de brede 
behoefte van onze gemeente. De ‘veelkleurigheid’ van onze 
gemeente is hierin terug te zien. Zo varieert het aanbod van 
Bijbelgespreksgroep, Kerk aan de Keukentafel tot bezinning en 
gezellig samenzijn rond spel, muziek en maaltijd. 
Met dit brede en ‘veelkleurige programma’ willen we de diversiteit 
in geloofsbeleving binnen onze Protestantse Gemeente Britsum 
Koarnjum Jelsum als kracht inzetten. Met de activiteiten willen we 
de dialoog aangaan, ruimte geven voor elkaars meningen, gastvrij 
luisteren en zo ondanks, of misschien wel dankzij de veelkleurigheid, 
begrip houden en krijgen voor elkaars manier van geloven en er 
kracht uit putten. Alle kleuren ontstaan immers uit dat ene, 
stralende licht van Jezus Christus. 
We hopen dat u geïnspireerd wordt om u aan te melden voor één of 
meerdere activiteiten. 
 
Met een hartelijke groet, namens Werkgroep Eredienst 
Beitske Homsma 



 
 

 

Wintertiid  
 
Zoals ieder jaar beginnen we het seizoen op een feestelijke manier. 
Startzondag-Wintertiid, is een ontspannen manier om elkaar te 
ontmoeten en om creatief en inhoudelijk bezig te zijn.  
 
De dienst bestaat uit een korte viering met activiteiten aansluitend 
bij het thema: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 
Dit thema nodigt ons uit om open en opmerkzaam te zijn voor de 
aanwezigheid en werking van Gods Geest in het leven van alledag. 
Tijdens een meditatieve wandeling willen we hierbij stilstaan. Ook 
willen we dit jaar het bloemstuk een onderdeel van de viering laten 
zijn door interactie. 
 
Op vele manieren laten wij ons deze dag verrassen. Laat je ook 
verrassen door de creativiteit van Gods Geest – in de natuur, in de 
bloemen en in elkaar. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd op 28 september 2025 in de 
Nicolaastsjerke Koarnjum. Voorganger is ds. Rianne van Zessen. 
De dienst wordt mee voorbereid en uitgevoerd door het Jeugdteam 
en de Diaconie. 
 

 

De illustratie bij het thema toont een 
vlamvormig symbool in levendige kleuren dat de 
veelzijdige werking van Gods Geest uitbeeldt. De 
witte lijn die door het symbool loopt, verwijst 
naar de Heilige Geest als een duif, terwijl de 
vlam de vurigheid van de Geest symboliseert. De 
druppel staat voor het levengevende water en 
de kleurigheid representeert zowel de 
creativiteit van de Schepper als de 
veelkleurigheid van de schepping en de kerk.  
 
 
 



 
 

 

Advent 2025  
 
Christelijke Meditatie in de Adventstijd  
We leven in een verwarrende tijd. In de wereld is veel onrust. 
Ook wij komen vaak niet aan onze eigen rust toe, en is stilte vaak ver 
te zoeken. 
 
De Bijbelse traditie volgend komen we ook dit seizoen weer een 
aantal malen bijeen om de stilte en het contact met de oude 
Bijbelse teksten en liederen te zoeken. 
 
We doen dit op 3 avonden in de Adventstijd. 
De avonden beginnen om 19.00 uur in de Consistorie in Jelsum en 
duren ongeveer 45 minuten. 
 
De avonden staan gepland op: 
3 december 2025 ǁ 10 december 2025 ǁ 17 december 2025 
 
De data zijn onder voorbehoud. Wijzigingen vindt u op de website 
en in De Twasnaar. 
 
Opgave vooraf is niet nodig. Deze avonden worden geleid door Ben 
Deijmann, u kunt bij hem terecht voor aanvullende informatie:  
b.deijmann@gmail.com of 06-10505765 
 
 
Advent en Kerstavond 24 december 2025 
 
Kerst is de tijd om elkaar te ontmoeten en veel mensen bezoeken 
dan de kerk om de geboorte van Jezus te vieren, de vreugde voor 
ons allemaal in deze wereld. 
Deze kerstboodschap mag voor ons allemaal een lichtpuntje en 
bemoediging zijn. Laat de boodschap van Kerst ons inspireren. 

mailto:b.deijmann@gmail.comcom


 
 

 

Op Kerstavond staan de deuren van de Nicolaastsjerke in Koarnjum 
weer open. Er worden twee diensten georganiseerd. 
Om 19.30 uur is er een Kerstavondviering, dit is vooral een ‘beleef-
dienst’ met veel zingen, kerstverhaal lezen en een spiegelverhaal. 
 
Om 21.30 uur is er een Kerstnachtdienst, een warme, sfeervolle, 
liturgische viering met veel symboliek, samenzang, verhalen en 
gebeden. Dit is allemaal gericht op het vieren van liefde, vrede en 
hoop.  
 
Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten en te genieten 
van wat lekkers. 
 
Voor actuele informatie: zie de website van de kerk en De Twasnaar. 
 
 
Veertigdagentijd 2026  
 
Mediteren in de veertigdagentijd      
De Bijbelse traditie volgend komen we ook dit seizoen weer een 
aantal malen bijeen om de stilte en het contact met de oude 
Bijbelse teksten en liederen te zoeken. 
(Zie voor een toelichting bij mediteren in de adventstijd). 
 
In de Veertigdagentijd zijn de avonden op: 
25 februari 2026 ǁ 4 maart 2026 ǁ 18 maart 2026 
 
De avonden beginnen om 19.00 uur  in de Consistorie in Jelsum en 
duren ongeveer 45 minuten. 
 
Opgave vooraf is niet nodig. Aanvullende informatie: 
Ben Deijmann, b.deijmann@gmail.com of 06-10505765 
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Dodenherdenking 4 mei 2026 
  
Het is traditie om op 4 mei, in de Sint Genovevakerk in Jelsum, 
samen te komen. De Nije Bazún verleent hun medewerking en we 
horen indrukwekkende verhalen over ervaringen uit de 
oorlogsjaren. Zo krijgen we de gelegenheid om te herinneren, te 
bezinnen, te delen, opdat wij nooit vergeten…! 

Aansluitend is de dodenherdenking bij de oorlogsgraven op de 

begraafplaats van Jelsum. 

Voor actuele informatie: zie de website van de kerk en De Twasnaar. 

 

 

 



 
 

 

Bijzondere diensten  

 
21 september 2025 Gemeentedienst  
28 september 2025 Wintertiid 
2 november 2025  Taizéviering 
9 november 2025 Oogstdienst 
23 november 2025 Gedachteniszondag  
8 februari 2026  Doorstartdienst 
8 maart 2026  Maria monoloog (voorstelling) 
17 mei 2026  Gemeentedienst 
31 mei 2026  Tentdienst 
14 juni 2026  Rob Favier ( voorstelling dementie) 
28 juni 2026  Openluchtdienst 
5 juli 2026  Simmerskoft 
27 september 2026 Wintertiid 
4 oktober 2026  Zangdienst 

 

Voor actuele informatie: zie de website van de kerk en De Twasnaar. 
 
 
 

 

Vertelvoorstelling ‘Maria’ 

Een hedendaagse raamvertelling 
over Maria, de moeder van Jezus, 
waarbinnen oeroude verhalen 
verrassend verbonden worden 
met de tijd van nu. 



 
 

 

Nine-enders  
 
Tijd voor bezinning – als je leeftijd op een negen eindigt. 
Een avond lang met mensen van verschillende generaties, maar 
allemaal met een leeftijd die eindigt op een ‘9’, vertellen over ons 
leven, onze jeugd, waar we nu staan en onze 
toekomstverwachtingen.  
 
Graag nodigen we iedereen van wie de leeftijd op een ‘9’ eindigt uit 
voor een gezellige avond en een goed gesprek.  
 
De avond is op donderdagavond 21 oktober 2025 om 19.30 uur. 
Locatie: Tuinkamer op It Paradys 2 in Jelsum. 
Opgeven? Graag! Dit kan bij:  
Jacoba Gerritsma gerritsp@freeler.nl of 06-28858059 
Betty Tamminga johanbettytamminga@gmail.com of 06-12841459 
 
Wat is de zin van mijn leven? Wat zou ik anders willen?  
Waar ben ik blij mee?  
Het zijn geen vragen waar we dagelijks bij stil staan en toch zal 
iedereen ze herkennen. 
Soms is er een speciale aanleiding die ervoor zorgt dat deze vragen 
opkomen, maar het blijkt ook in onze natuurlijke klok te zitten dat er 
periodes zijn dat we meer met dit soort vragen bezig zijn dan 
anders. 
 
Uit onderzoek blijkt dat mensen in het jaar dat hun leeftijd op een 9 
eindigt (met een Engelse term nine-enders genoemd), gevoeliger zijn 
voor vragen naar de zin van het leven, voor reflectie en verandering, 
dan in andere jaren. Zo is de kans dat nine-enders voor het eerst aan 
een marathon mee gaan doen maar liefst 48 procent hoger dan bij 
mensen in andere leeftijdsfases.  

mailto:gerritsp@freeler.nl
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Het jaar met de negen in onze leeftijd is, met andere woorden een 
uitgelezen jaar waarbij we open staan voor reflectie en bezinning. 
 
Dit gegeven leek ons een mooie aanleiding om nine-enders uit te 
nodigen op een avond in september om stil te staan bij vragen als: 
waar sta ik in mijn leven, wat is er de afgelopen tien jaar veranderd, 
wat vind ik belangrijk, waar wil ik tijd en aandacht voor maken, wat 
verwacht ik van de komende tien jaar? Natuurlijk leven er andere 
vragen bij een 19-jarige dan bij een 69-jarige, maar we weten dat 
juist het onderlinge gesprek ook inspirerend kan zijn.  
We verwachten niet dat we met z’n allen aan het eind van de avond 
zullen besluiten om de marathon te gaan lopen, maar misschien 
komen er wel verrassende andere voornemens of inzichten aan het 
licht. 
Kortom: we willen tijd en ruimte maken voor bezinning, exclusief 
voor nine-enders. 
 
 
Bijbelgesprekskring  
 
Dichterbij dan je durft te dromen – God horen, zien en ervaren  
(Geschreven door Pieter Both e.a) 
 
In dit gespreksboekje gaan we op een inspirerende zoektocht naar 
de nabijheid van God. Want soms zijn we Hem kwijt. Dat is niet 
vreemd of ongewoon, kijk maar naar David en Job in de Bijbel. Maar 
de Bijbel laat ons ook zien dat we God vaak te ver weg zoeken. 
 
Kijk maar eens naar de schepping om je heen, waardoor God tot ons 
spreekt. Of naar Jezus, die door God naar ons toegestuurd is. Zie 
Hem in je medemens in nood, of vouw je handen en luister naar wat 
Hij je zegt door zijn Geest. En natuurlijk: Lees de Bijbel. Hij is de 
sprekende God die met ons is. Hij laat zich horen, zien er ervaren. 



 
 

 

Daarbij zul je ontdekken dat, voordat je Hem ging zoeken, Hij jou 
allang gevonden heeft. De schrijvers hebben zich laten  
inspireren door het bekende lied ‘Ik zal er zijn’, dat prachtig laat zien 
hoe God dichterbij is dan wij durven dromen. 
Graag nemen we je mee op die ontdekkingsreis en gaan met elkaar 
in gesprek.  
 
Aanmelden kan bij: 
Ds. Rianne van Zessen 
riannevanzessen@gmail.com of 06-48480271 
Beitske Homsma  
beitskehomsma@gmail.com of 06-12743436 
 
 
 

 

 

De data staan gepland op de 
volgende donderdagavonden 
van 20.00 uur tot 21.30 uur in 
de consistorie Jelsum. 
 
Donderdag:  
9 en 23 oktober 2025 
Donderdag: 
6 en 20 november 2025 
Donderdag: 
8 en 22 januari 2026 
Donderdag: 
5 en 26 februari 2026 
Donderdag: 
9 en 23 april 2026 
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Bibliodrama 
 
Als u/jij eens op een heel andere manier met de Bijbel bezig wilt zijn 
dan is Bibliodrama iets voor u/jou. 
Veel Bijbelse verhalen staan ver van ons af. Ze komen ons vreemd 
voor en we weten vaak niet wat we ermee moeten. 
 
Je kunt de Bijbelverhalen lezen, je kunt ernaar luisteren, je kunt ze 
bestuderen, maar je kunt ook ‘in de Bijbelverhalen kruipen’ en zelf 
één van de personages worden. Dit laatste gebeurt bij Bibliodrama. 
Wij gaan vooral op zoek naar wat er in de verhalen gebeurt en wat 
ons zelf in beweging brengt, wat ons raakt. Bibliodrama is een actief 
groepsgebeuren, waarbij wij niet een verhaal naspelen. Het is geen 
toneelstuk. Maar al horend, zoekend, vragend en bewegend willen 
we ontdekken wat het verhaal ons te zeggen heeft. Zo ontstaan er 
nieuwe inzichten, ervaringen, gevoelens en soms zelfs nieuw geloof.   
In een geloofsgesprek wisselen we ten slotte uit wat we hierover 
willen delen met elkaar. 
 
Datum: Dinsdag 3 februari 2026                    
Plaats: Consistorie Jelsum Tijd: 19.30 - 22.00 uur  
Leiding: ds. Irene de Vries  
Opgave: graag vooraf via e-mail: johanbettytamminga@gmail.com 
(Minimaal aantal personen 6, maximaal aantal personen 10) 
 

 



 
 

 

Groothuis bezoek  
 
Ook het Groothuisbezoek sluit aan bij het jaarthema van de PKN:  
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest. 

 
In de maanden januari en februari gaan we door middel van 
verschillende werkvormen met dit thema aan de slag.  
De nadruk ligt op elkaar beter leren kennen: je laten verrassen door 
de ander. Het gaat er niet om hoeveel je weet of hoe goed je over 
deze dingen kunt praten. We hopen dat zoveel mogelijk mensen 
aanschuiven en we zo een gemeente breed gesprek op gang kunnen 
krijgen over wie we zijn en waar we naar verlangen. 
 
De uitnodiging kunt u november/december tegemoet zien. 
 
Zie voor actuele informatie: de website van de kerk en De Twasnaar. 
 

Generatiemaaltijd  

Twee keer per jaar organiseren wij  een generatiemaaltijd. 
De laatste keer was die in Britsenburgh en dat was weer een gezellig 
samenzijn. Omdat wij wel willen rouleren in de dorpen weten wij 
nog niet waar wij  de volgende keer zitten.  
Dit zal dan in De Twasnaar komen te staan. 
 
 
 
 
 

De eerstvolgende keer is in oktober. 
Jullie horen  dan weer wat van ons. 

 
Ankie, Jacoba, Loes, Neeltje en Sjoukje  



 
 

 

Zing mee… 
 
Het Woord van God is krachtig. Maar soms zijn het ook maar 
gewone letters op papier. Ik lees de woorden met mijn ogen, begrijp 
ze met mijn verstand, maar een krachtige werking?! Hoe komt het 
ooit in mijn hart? Ik sla het liedboek open en vind het antwoord.  
Ga zingen! 
 
Muziek is een gave van God. De Heilige Geest kan muziek gebruiken 
als een sleutel om met Zijn Woord in het hart te komen. 
‘Laat je verrassen door het werk van Gods Geest…’ wij laten ons 
verrassen door een optreden van de familie van der Vijver op 
zondag 7 december 2025. De zandkunstenaar komt samen met zijn 
gezin in de Hege Stins in Stiens.  
 
Samen met de EZ-commissie van Stiens stappen wij in de organisatie 
van dit concert. We hopen dat jullie de datum alvast vrij houden in 
de agenda om vanaf 15.30 uur samen met de familie van der Vijver 
een fantastisch concert mee te maken. 
 
Tijdens de tentdienst op 31 mei 2026 is er een optreden van 
Gospelband United uit Stiens, in samenwerking met ds. Jaap 
Overeem. 
 
Op zondag 4 oktober 2026 is de jaarlijkse zangdienst.  
In het nieuwe liedboek, met zijn meer dan 1000 liederen, staan heel 
veel mooie liederen met vaak hele mooie teksten. Nieuwe moderne, 
maar ook hele oude liederen, hele liturgische liederen, maar ook 
liederen die je raken door de mooie melodie. Kortom, heel veel 
liederen die ons op een één of andere manier raken, of zelfs 
emotioneren. 
 



 
 

 

In een zangdienst, kunnen wij als gemeente een kerklied met elkaar 
delen samen met het verhaal waarom juist dit lied ons zo raakt. 
 
Hebt u zo’n lied met een persoonlijk verhaal en wilt u dit delen met 
andere gemeenteleden in de zangdienst, dan nodigen wij u van 
harte uit uw voorkeur door te geven. Het mogen liederen zijn uit het 
Liedboek, EW Bundel, Hemelhoog, Opwekking, Johannes De Heer 
etc. of een luisterlied. 
 
Uw keuze kunt u doorgeven aan: 
Beitske Homsma: beitskehomsma@gmail.com of 06-12743436 
Alie Sinnema: asinnema@greetz.net of 06-57148883 
 
Zie voor actuele informatie: de website van de kerk en De Twasnaar. 
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Koffieochtenden  

Al een flink aantal jaren organiseert de diaconie koffieochtenden  
Op ‘e Terp 22 in Jelsum. De oude consistorie is een mooie plek om 
samen te komen.  
 
Het gezelschap is aangenaam en de koffie is altijd heerlijk, daar zorgt 
onze gastvrouw Anja Rinsma wel voor.  
Aan gespreksstof geen gebrek, stiltes vallen er niet.  
 
Voor het komende seizoen zijn de volgende data gepland:  
dinsdag 9 september, dinsdag 14 oktober, dinsdag 11 november en 
dinsdag 9 december.  
(De data voor 2026 komen t.z.t. in De Twasnaar) 
 
De data vallen mooi tussen het koffiedrinken van het 
ouderenproject Koarnjum-Jelsum en de ochtenden in Britsenburgh.  
 
Welkom in de consistorie, en een gast meebrengen is helemaal 
prima. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.  
 
Hartelijke groet van uw diaconie,  
Rintje, Rika, Tineke, Tjitske en Tine 
 

 



 
 

 

Jeugd 
 
Kind en kerk 
Sinds 2025 zijn we begonnen met een nieuw project om de jonge 
kinderen van de jonge gezinnen bij onze kerkdiensten te betrekken. 
Dit is gelukt! Wij vinden het zelf geslaagd en wij horen veel positieve 
berichten van andere gemeenteleden. Ook hebben wij in een kind 
en kerkdienst een lector die dan speciaal voor de kinderen een bijbel 
verhaal verteld uit de kinderbijbel.  
 
Voor Ieder Kerk 
In 2026 zullen we weer een Voor Ieder Kerk organiseren. Maar dat is 
pas op 6 september. Even geduld dus. 
 
Pastoraat: een luisterend oor 
Als jeugdteam zijn we er ook voor de mooie en verdrietige 
momenten. Heb je behoefte aan een gesprek met een van ons, 
aarzel dan niet en bel, app of mail ons. Er is altijd een luisterend oor! 
 
Knuffel van de kerk 
Is er een speciale gebeurtenis bij jou thuis, ziekte, wegvallen van een 
geliefd iemand, iets anders, misschien juist iets waar je heel gelukkig 
mee bent? Dan komen wij jou graag een knuffel brengen. De knuffel 
kan ook bestaan uit een chocolade reep of een kaartje. 
Maar ook gemeenteleden kunnen een (buur)kind voordragen voor 
een knuffel.   
 
Examenkandidaten 
We proberen zoveel mogelijk bij te houden wanneer onze jeugd 
eindexamen doet in het voortgezet onderwijs. We komen langs met 
een roos wanneer je geslaagd bent. Daarnaast vragen we 
gemeenteleden, om als ambassadeurs van de kerk, jeugd uit eigen 



 
 

 

buurt te verrassen met een roos wanneer de vlag met tas buiten 
hangt.  
Het Jeugdteam bestaat uit: Jacoba Gerritsma, Jacomine 
Hoogendam, Lars Haijma, Leny van der Honing. 
Waar zijn we te bereiken? Per mail, app en telefoon! 
 
Het Jeugdteam heeft een eigen e-mailadres: Jeugdteam@pg-bkj.nl 
Lars Haijma en Leny van der Honing (jeugdouderlingen) 
Lars: 06-50427403 / Leny: 06-38614433 
  
Andere leden Jeugdteam: 
Jacoba Gerritsma: 058-2575094 of 06-28858059 
Jacomine  Hoogendam: 058-2570909 of 06-57632072 
 
 
Doop en belijdenis 
 
Er zijn in onze gemeente geen vaste diensten aangewezen voor 
doop en belijdenis. Je kunt op ieder moment contact opnemen, met 
de jeugdouderling of met de dominee als je overweegt om je kind te 
laten dopen of als je belijdenis wilt doen. Samen zullen we dan 
bespreken wat een passende voorbereiding is en kijken naar een 
geschikte datum.  
 
Contactpersoon: Jeugdteam@pg-bkj.nl 
Lars : 06-50427403 
Leny: 06-38614433 
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Aan de keukentafel 
 
Gesprek aan de keukentafel? Ja, dat is mogelijk………..soms ontstaat 
spontaan aan de keukentafel een prachtig gesprek! U herkent het 
misschien wel en u zou het vaker mee willen maken. Dat kan! 
In onze dorpen bestaat sinds een aantal jaren een 
“keukentafelgespreksgroep”. 
Het is een groep van acht mensen die in het winterseizoen vier keer 
bij elkaar komen. Thuis bij iemand van de groep. Er wordt gegeten 
en gesproken over allerhande onderwerpen die voor de groepsleden 
belangrijk zijn. Het is de gewoonte dat de bewoners van het 
gastadres een maaltijd voorbereiden en een ander groepslid een 
gespreksonderwerp kiest en eventueel voorbereidt. Op die manier 
zijn er al een aantal prachtige en zinvolle bijeenkomsten ontstaan. 
 
Hebt u belangstelling? Wilt u meedoen aan een nieuwe groep? 
Misschien hebt u vragen? 
U kunt informatie vragen en/of u opgeven bij:  
Fokje Swierstra 06-27322339 
 
 

 



 
 

 

Boek in Beeld 
 
In het winterseizoen worden er door een groepje vrouwen vijf 
literaire romans besproken. Dit gebeurt op een middag bij iemand 
van de leden thuis.  
 
Onderstaand  de titels van de boeken van het komende 
winterseizoen:   
 
Cobi van Baars  : De onbedoelden 
Enny de Bruijn  : Het ijzeren veulen 
Guido van Heulendonk : De kroon met de twee pieken 
Maria Kager  : De buitengewoon geslaagde opvoeding  
                                             van Frida Wolf 
Lara Taveirne  : Wolf 
 
Lezen en met elkaar praten over wat er gelezen is, daar gaat het om.  
Boeken zetten je aan het denken, over jezelf en over de ander. 
 
Informatie vragen kan bij: 
Thea Nicolaij-Jansma, 058-2571641 
Fokje Swierstra-Smedinga, 06-27322339 
 
 

 



 
 

 

Taizéviering 

 
 
De liederen van de oecumenische kloostergemeenschap van het 
Franse dorpje Taizé worden ook in Nederlandse kerken graag 
gezongen. De liederen bestaan uit korte teksten op prachtige 
melodieën, die vaak een aantal malen worden herhaald.  
De ervaring leert dat het zingen van liederen uit Taizé iets met een 
mens doet: je komt tot rust, je wordt geraakt, je geniet, je raakt 
geïnspireerd.  
 
Deze sfeer van Taizé proberen we te benaderen in een 
zondagochtenddienst. Een belangrijk kenmerk van de viering zijn de 
liederen die langere tijd worden herhaald. Zingen is een vorm van 
bidden, één van de belangrijkste uitdrukkingen van het zoeken naar 
God. Er zijn enkele Bijbellezingen, een korte overweging en er 
worden gebeden gezegd. Tussen dat alles door is het stil, om 
datgene wat er werd gezegd en gezongen te overdenken. 
De kerk is tijdens die bijzondere viering ook aangepast aan de sfeer 
van Taizé d.m.v. kaarslicht en grote oranje doeken, die het vuur van 
de Geest symboliseren. 
 
Weet u van harte welkom bij deze viering vol symboliek, bezinning, 
muziek en stilte voor jong en oud op 2 november om 9.30 uur, in de 
Nicolaastsjerke Koarnjum. Voorganger is ds. Rianne van Zessen. 
 
Wie belangstelling heeft voor een reis naar Taizé of naar de 
regionale aan Taizé gerelateerde activiteiten (Gespreksgroep-
Taizévieringen en andere ontmoetingen) kan voor informatie 
contact opnemen met Douwe van der Woude: 
idsendouwe@gmail.com of 06-40215027 

mailto:idsendouwe@gmail.com


 
 

 

Kleasterkuier Jorwert   
 
Nijkleaster zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. De 
kerk van Jorwert en klooster Westerhûs vormen samen de 
uitvalsbasis voor deze zoektocht. Hun missie is om een plek te 
creëren waar mensen zich individueel en/of in groepsverband in alle 
rust kunnen terugtrekken, om op adem te komen en om zich te 
bezinnen. Tegelijkertijd wil het een plaats zijn waar mensen elkaar 
ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en 
recreatie. Een bijzondere plek, waar mensen zich in alle rust kunnen 
terugtrekken. (zie voor meer informatie: https://nijkleaster.frl). 
 
Iedere woensdagmorgen organiseert Nijkleaster een ‘Kleaster-Kuier’ 
rondom de drie pijlers: stilte, bezinning, verbinding met een 
eenvoudig programma: 
 
09.30 uur Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, 

gebed, stilte en enkele liederen) 
10.00 uur Koffie – thee en Kleaster-koeke 
10.30 uur Kleaster-Kuier, korte pelgrimage rond Jorwert 
12.00 uur Lunch (zelf meebrengen) 
 
Contactpersoon is: Mirjam Hulzebos 
mirjam.hulzebos@outlook.com of 06-37436823 
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Lectoren 
 
Sinds vorig jaar is een groepje enthousiaste gemeenteleden actief 
als lector. Zij verzorgen wekelijks de schriftlezingen tijdens de 
kerkdienst en worden volgens een rooster ingepland. Bij bijzondere 
diensten zijn soms meerdere lectoren betrokken.  
Voor meer informatie of bij interesse, neemt u dan contact op met: 
Beitske Homsma: beitskehomsma@gmail.com of 06-12743436 
 
 

 
 
 
 
Zending Over Grenzen 
 
Twee keer per jaar houden wij een inzameling , in april en in 
oktober. 
Vanuit Almere krijgen wij bericht hoe deze inzameling zal verlopen. 
Afgelopen april waren dit  toiletspullen en gehaakte en gebreide 
kinderkleding en dekentjes. 
 
Wat er in oktober gaat gebeuren  en hoe weten wij nu dus nog niet. 
Wij houden jullie op de hoogte via De Twasnaar. 
 
Groeten,  
Ankie, Neeltje, Leny, Griet en Sjoukje 
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Ouderenproject 
 
Het Ouderenproject Jelsum - Koarnjum is een samenwerkingsproject 
tussen Doarpshûs De Bining, Stichting Martenastate  
(en Túnmanswente).  
 
Ouderen uit Jelsum – Koarnjum en oud bewoners van deze dorpen, 
treffen elkaar tussen oktober en mei eens per 14 dagen op 
dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur in Doarpshûs De Bining. Er worden 
activiteiten georganiseerd afgewisseld met biljarten en spelletjes. 
Daarna wordt een gezamenlijke warme maaltijd in Túnmanswente 
genuttigd.  
De kosten bedragen € 10,00 per keer. De koffie en activiteiten zijn 
gratis, mede door financiële bijdragen van Plaatselijk Belang en het 
Terpenfonds. Deelnemers betalen € 10,00 voor een 2-gangen diner 
(exclusief drankje). 
De middagen beginnen om 14.00 uur, voor degene die willen 
handwerken. Aansluitend om 15.00 uur komen de overige 
deelnemers en drinken we koffie. Daarna is er een activiteit of een 
spelletjesmiddag. Rond 17.00 uur gaan we met z’n allen eten in 
Túnmanswente. 
 

 



 
 

 

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met één van 
onderstaande vrijwilligers. Wij kunnen u ook ophalen en 
thuisbrengen. 
 
Dit zijn de data voor het nieuwe seizoen: 
 
Dinsdag  23 september 2025   
Dinsdag 7 oktober 2025 
Dinsdag 21 oktober 2025  
Dinsdag 4 november 2025  
Dinsdag 18 november 2025   
Dinsdag 2 december 2025  
Dinsdag 16 december 2025  
 
De vrijwilligers voor het Ouderenproject zijn: 
 
Aukje Keestra tel: 06-51917373 
Corrie van der Meer tel: 06-40996841 
Hanneke Engbrenghof tel: 06-24161895 
Haakje Stielstra tel: 06-30625092 
Geke de Jong tel: 06-20433353  
Yvon Wolfslag tel: 06-11584121 
 
 

 



 
 

 

 
 

Beleef het Kerstverhaal 

 

Op 24 december 2026 vieren we samen 
Kerstavond met een sfeervolle  

Krystkuier / lichtjestocht. 
 

De kuier / wandeling neemt je mee op reis 
door het Kerstverhaal. 

Je komt langs een aantal scènes 
verspreid over het Landgoed Martenastate. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


